
Dag commissie van de uitjes, 

Het is alweer een weekje geleden, maar ik kijk nog steeds met veel plezier terug aan het land, dat de 

zoon van een boer teruggeeft aan de natuur. Dat wij daar zomaar mochten lopen... En dat ook nog 

het gras daar was gemaaid om het gaan te vergemakkelijken. Ik heb genoten van alle moois en de 

verhalen van de “ gidsen”. 

 Er was geen regen op dat moment en met onze laarzen aan ging alles prima. Dank weer voor dit heel 

aparte uitje. Fijne zomer, groetjes Pia. 

 


