
31-8-2019 Excursie 't Kuitje  

Op wat een prachtige dag hadden we de excursie naar het Balgzand gepland. Heerlijk zonnig weer, 

een windje, mooier konden we het niet hebben. Na een rustige busrit met Groengrijs, kwamen we 

om 10.30 uur  bij 't Kuitje aan. We werden enthousiast  ontvangen met koffie en thee, waar we op 

het prachtige terras onder de parasols of bomen van hebben genoten. Daarna vertrok de ene groep 

met de fiets naar het uitkijkpunt aan het wad, de andere groep wandelde er rustig heen, onderweg 

genietend van vogels die in het binnenmeer  bivakkeerden, zoals aalscholvers, lepelaars, tureluurs, 

kanoetstrandlopers etc. De groepen wisselden bij het uitkijkpunt en zagen we grutto's, wulpen, grote 

groepen lepelaars, bergeenden en nog veel meer soorten vogels. De fietsers liepen daarna terug, de 

wandelaars fietsten later naar 't Kuitje, waar weer verse koffie, thee en limonade klaar stond. Na de 

zelf meegenomen lunch, kregen we een korte diapresentatie, waarna we het wad op gingen om naar 

alles wat daar leeft en groeit te zoeken, zoals soorten wormen, schaal- en schelpdieren, verschillende 

soorten wier. We gingen in het water ook nog op garnalen vissen. De gidsen lieten ons zien wat de 

snelste in de grond kruipende worm was, hoe een krab zich in het wad in graaft etc.  Een lepelaar 

trok zich van ons niets aan en bleef rustig slobberen naar garnalen. Een prachtig gezicht . Na 

terugkomst werden we opnieuw ontvangen met drinken, stonden teilen water klaar om de voeten te 

wassen. Na nog even relaxed genoten te hebben van de prachtige plek en het stralende weer 

vertrokken we met de bus weer huiswaarts, waar we om 17.30 uur aankwamen. Het was een 

heerlijke, prachtige, interessante excursie geworden, waar iedereen van genoten heeft.  

 


