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Op een zonnige dag reisde ik naar de
Watergraafsmeer in Amsterdam om de 68-jarige
Jos Brouwer op te zoeken en meer te vernemen
over zijn levensloop en vrijwilligersactiviteiten.

Jos is in 1957 geboren in het dorp Kiel-
Windeweer in Oost-Groningen, waar zijn vader
een akkerbouwbedrijf had. Op het land vond je
destijds patrijzen en fazanten, en door zijn broer
werd Jos gewezen op andere vogels die er te zien
waren. Op 13-jarige leeftijd verhuisde hij met het
gezin naar Stadskanaal, maar zijn vader hield het
akkerbouwbedrijf aan.

Op 18-jarige leeftijd verliet Jos het ouderlijk huis
om in Dronten aan de Hogere Landbouwschool
te gaan studeren. Hij woonde toen in Dronten.
Ondanks het feit dat hij daar geen prettige tijd
had, rondde hij zijn studie in 1980 af. Daarna
verhuisde hij naar de stad Groningen.

Jos was nog erg zoekende naar werk dat bij hem
paste. Hij had de intentie om boer te worden en
heeft geprobeerd iets op te starten in de tuinbouw
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en bij z’n vader op de boerderij, maar het alleen
werken en de behoudende omgeving deden hem
rondkijken naar iets anders.

Het werd iets geheel anders: hij ging in Eelde
een vliegopleiding volgen en later de opleiding
tot verkeersvlieger. Hij haalde alle benodigde
vliegbrevetten, onder andere voor tweemotorige
toestellen. In dienst van KLM Cityhopper
maakte hij vluchten naar diverse steden in
Europa, eerst met een toestel voor 33 personen
en later met de Fokker 50 voor 50 personen.

Na 21 jaar verkeersvlieger te zijn geweest, werd
in 2011 de Fokker 50 verkocht en vervangen
door een toestel voor 100 personen. Jos moest
daarvoor een nieuwe opleiding doen, maar hij
haalde zijn diploma niet. Hij was toen 54 jaar en
moest op zoek naar ander werk. Intussen was hij
ook gaan nadenken over het milieuvervuilende
aspect van de vliegindustrie, en ging zijn
aandacht uit naar iets met duurzame energie of
iets met dieren.

Hij volgde een cursus op het gebied van land,
water en milieu, deed stage bij HHNK in Noord-
Holland en werkte later bij de waterschappen
Vallei en Veluwe in Twello.

"1k wil graag bijdragen
aawn de natuur en dat nog
Lang blijven oloen”
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In 1994 was Jos lid geworden van de
Vogelwerkgroep Amsterdam. Door een vriend
was zijn belangstelling voor vogels aangestoken.

Vanaf 1995 was hij als vrijwilliger in de weer bij
de Poelboerderij in het Wormer- en Jisperveld.
Hij was onder de indruk geraakt door het
landschap toen hij daar schaatstochten maakte.
Hij volgde een cursus op het gebied van land,
water en milieu, deed stage bij HHNK in Noord-
Holland en werkte later bij de waterschappen
Vallei en Veluwe in Twello.

In 2011 werd hij vrijwilliger bij Water, Land en
Dijken en volgde bij Wim Tijsen alle cursussen
voor het nestbeschermingswerk. Hij kwam
terecht bij boer Klaas Schouten in Holysloot die
een vileesveebedrijf heeft. Daar is hij tot op de

dag van vandaag vrijwilliger in het broedseizoen.

In 2016 werd hij veldcodrdinator voor WLD in
de Zeevang en daar heb ik hem leren kennen,
omdat ik daar als vrijwilliger nestbeschermings-
werk deed.

Van 2016 tot 2018 was hij veldcodrdinator voor
de agrarische natuurvereniging in de Zeevang. In
deze rol begeleidde hij actief vrijwilligers in het
nestbeschermingswerk en ondersteunde hij de
boeren in het gebied. Het contact met de boeren
was nieuw voor hem en soms uitdagend, maar
het leverde hem belangrijke kennis en ervaring
op voor zijn later werk in het veld.

In 2019 werd hij door Wim Tijsen gevraagd om
voor Landschap Noord-Holland vrijwilligers op
te leiden voor het nestbeschermingswerk en dit

doet hij nog steeds. Onder andere in Weesp en de

Beetskoog trekt hij in het broedseizoen met
nieuwe vrijwilligers het veld in om hen de
kneepjes van de nestbescherming te leren.
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Verder doet Jos watervogeltellingen voor de
Zaanse vogelwacht, BTS-tellingen op Marken en
beheert hij een vossenraster in de bovenkerker-
polder. Daarnaast werkt hij als vrijwilliger in de
Bloementuin van Darwin in de buurt van zijn
huis en heeft hij een moestuin.

Jos wil graag een bijdrage leveren aan het beheer
van de natuur en vogels en hoopt daar nog lang
mee bezig te kunnen zijn.

Na dit zeer geanimeerde gesprek met een
bevlogen vrijwilliger nam ik afscheid. Nog even
wandelen in de Bloementuin van Darwin en dan
met al mijn indrukken terug naar huis.




